
HAND-OUT BIJ DE PREEK OVER HC ZONDAG 1

IK BEN HET EIGENDOM 

VAN JEZUS CHRISTUS 

Hij

(1) Verlost

(2) Bewaart

(3) Heiligt

Mij

Vragen om na de dienst over door te spreken:

• Kan je voorbeelden noemen uit je dagelijks leven waaruit blijkt dat je het 

eigendom bent van Christus?

• Hoe zouden je keuzes op school, werk of thuis anders worden als je echt 

leeft als Zijn eigendom?

• Zijn er bepaalde zonden waar je moeilijk los van komt?

• Wat betekent het dan dat Christus ‘volkomen betaald’ heeft voor de zonden?

• Kan je een situatie noemen waarin je achteraf zag dat ‘alle dingen moesten 

meewerken ten goede’?

• Welke van de vele geciteerde Bijbelgedeelten spreekt je aan en wat ga je met 

deze tekst doen?

Zondag 15 februari 2026 – 15.30 uur – Grote Kerk Genemuiden

“Wat is de zin, het houvast of de troost van mij als christen? Het is dat ik bij de Heere Jezus behoor. Dat ik van Hem ben. Dat is

het kloppend hart van mijn geloof. Daar is ten diepste alles mee gezegd. Het is ook de betekenis van mijn doop.” (W. Verboom in

‘Het liefdeslied uit Heidelberg)



Zondag 1 – v&a 1

Vraag 1:Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar mijns getrouwen

Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk

betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en alzo bewaart, dat zonder den wil mijns

hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen

moet, Waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan

te leven van harte willig en bereid maakt.

Versie Verboom

Vraag 1: Wat is je enige troost?

Antwoord: Mijn enige troost is, dat ik niet van me zelf ben, maar van Jezus Christus. Hij heeft met Zijn

bloed voor mijn zonden betaald en mij uit de macht van de duivel verlost. Hij bewaart mij, zodat zonder

mijn Vader geen haar van mijn hoofd valt. Alles wat Hij voor mij doet, is goed voor mij. Hij verzekert mij

door de Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt dat ik Hem mijn leven lang wil dienen.



• Een politicus luidt ‘de noodklok’…

• Wat blijft er over als alles wankelt?

• Daar klinkt die eeuwenoude vraag: Wat is uw 

enige troost, beide in leven en in sterven..
‘Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en 

sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen 

Zaligmakers Jezus Christus eigen ben.’

1) Hij verlost
‘Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden 

volkomen betaald en mij uit alle heerschappij 

des duivels verlost heeft.’

• Dat is een bevrijdingsverklaring, maar waarvan?

• Wij zijn niet vrij, maar kiezen onze eigen weg. We 

staan onder de macht van zonde en duivel.

“Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik 

zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de 

zonde.” (Joh. 8:34)

• Zo ervaar ik dat niet. Ik doe wat ik wil. Maar je 

kunt niet anders dan zondigen.

• De wereld belooft vrijheid, maar hoeveel 

jongeren lopen niet vast…? 

• En volwassenen zijn niet anders.

• Waar ligt het diepste probleem? We zijn schuldig 

tegenover God en Hij is rechtvaardig.

“Want het loon van de zonde is de dood, 

maar de genadegave van God is eeuwig leven, 

door Jezus Christus, onze Heere.” (Rom. 6:23)

• Maar daar komt Christus binnen…!

“Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft 

Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood 

hem die de macht over de dood had – dat is de duivel 

– teniet te doen, en allen te verlossen die door angst 

voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij 

onderworpen waren.” (Hebr. 2: 14-15)

• Hij werd vlees en bloed, om te verlossen!

“Hij heeft ons getrokken uit de macht van de 

duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon 

van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door 

Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.” 

(Kol. 1:13-14)

• Getrokken, overgezet, de is radicale verandering van 

heerschappij. 

• Waarom moest Christus aan het kruis? Omdat ik 

gebonden was. Schuldig en onder de heerschappij van 

de duivel. 

• Maar Hij werd…gebonden, verlaten, tot zonde 

gemaakt…!

“Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft 

Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden 

worden gerechtigheid van God in Hem.” 2 Kor. 5: 

21
• Je kunt buiten Christus netjes leven en kerkelijk zijn. 

Maar als je niet door geloof verbonden bent aan deze 

Verlosser, ben je verloren. Hoor: er is een Verlosser!

• Maar er ligt ook herkenning voor Gods 

kinderen. Jezelf verloren, maar Hem gevonden. Je 

kon jezelf niet redden, maar Hij betaalde voor 

je!

• Stel, je zit in een diepe put, iemand komt, laat 

een touw zakken en tilt je eruit. Dan zeg je toch: 

hij heeft mij gered! Zo redt Jezus!

2) Hij bewaart
‘En alzo bewaart, dat zonder den wil mijns 

hemelsen Vaders geen haar van mijn hoofd 

vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn 

zaligheid dienen moet.’

• Dat is geen kleine troost, maar een diepe, vaste 

zekerheid!

• Hij laat niet los!

"Hij heeft ons uit zo’n groot doodsgevaar 

verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben 

wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder 

verlossen zal,” (2 Kor. 1: 10)

• Waarom is die bewaring nodig?
“Wees nuchter en waakzaam; want uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een 

brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou 

kunnen verslinden.” (1 Petr. 5: 8)

• Hij gebruikt de wereld, verleiding, twijfel, druk 

van buiten.
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• TikTok, Insta, YouTube, Netflix, vrienden, 

influecers. Wat is normaal? Er is nauwelijks stilte.

• De duivel hoeft niet altijd grof de zonde in te 

duwen. Als hij je maar rustig van Christus 

afhoudt.

• Werkdruk, presteren, geld verdienen, zorgen.

• Geen stille tijd, alleen maar drukte.
“Worden niet twee musjes voor een penninkje 

verkocht? En niet een van die zal op de aarde 

vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van 

uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u 

gaat veel musjes te boven.” Mat. 10: 29-31

• Geen haar… Dat betekent niet dat een gelovige 

geen leiden kent… Johannes verloor zelfs 

letterlijk zijn hoofd.
“Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch 

leven, noch engelen, noch overheden, noch 

krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige 

dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander 

schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van 

God in Christus Jezus, onze Heere.” (Rom. 8:38-39)

• Hij laat niet los…! En alle dingen moeten tot 

zaligheid dienen… Dat is misschien wel het 

moeilijkste zinnetje van de catechismus… Maar 

nu alles in Zijn handen leggen.
“En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist 

niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 

ze uit Mijn hand rukken.” (Joh. 10:28)

• De grond ligt niet in mijn vasthouden, maar in 
Zijn bewaring!

3) Hij heiligt
‘Waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van 
het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te 
leven van harte willig en bereid maakt.’
• Als er geen strijd, verlangen en verandering is, 

dan klopt er iets niet…
“De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij 
kinderen van God zijn.” (Rom. 8:16)
• De Geest verzekert, door het Woord. 

Persoonlijk.
“Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe 
geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van 
steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van 
vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste 
geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen 
wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt 
en ze houdt.” (Ez. 36:26-27)
Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de 
Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover 
elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. (Gal. 
5:17)
• Strijd is een teken van leven…!
“Ik roep u er dan toe op, broeders, door de 
ontfermingen van God, om uw lichamen aan 
God te wijden als een levend offer, heilig en 
voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke 
godsdienst.” (Rom. 12:1)

• Niet een stukje van je leven… Maar onze 

lichamen, keuzes maken, nee zeggen.

• Biddend: Heere, leer mij Uw weg…

• Heiliging is: ik wil leven voor Hem Die voor 

mij stierf. 
“En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die 

leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, 

maar voor Hem Die voor hen gestorven en 

opgewekt is.” 2 Kor. 5:15

• In de lijdenstijd zien wij Hem.  Als de man van 

smarten. Daar hangt hij. Waarom? 
“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, 

om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf 

die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en 

door Zijn striemen is er voor ons genezing 

gekomen.” (Jes. 53: 5)

• Als u nog van uzelf bent, dan moet ik ernstig 

waarschuwen! Buiten Hem is het eeuwige 

omkomen. Maar zien Hem hangen. Met 

uitgestrekte armen… Zie het bloed dat 

vloeit… Hij roept zondaren!

• Ben ik zijn eigendom? Dat is een persoonlijk 

overgave.

• Als alles wankelt… Blijft dit: het eigendom te 

zijn van Jezus Christus mijn zaligmaker…
En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist 

niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 

ze uit Mijn hand rukken. (Joh. 10:28)
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