
Vreugde 
‘Faleminderit që u bëtë pjesë e gëzimit tonë’. Een collega uit de kliniek trouwde en  

ook ik mocht erbij zijn. Deze prachtige Albanese zin gaf het bruidspaar mee aan hun  

gasten. Het betekent: bedankt dat je deel uitmaakt van onze vreugde. Met deze zin wil 

ik deze nieuwsbrief beginnen: dank u wel dat u deelt in de vreugde van het werken in  

Gods Koninkrijk in afhankelijkheid van Hem. Ik kan mij geen grotere vreugde voorstellen! 

 

Hoewel de temperaturen in Albanië nog heerlijk zomers zijn, nadert de zomer al wel het einde. Hopelijk kreeg u de 

gelegenheid om uit te rusten en voor bezinning. Persoonlijk kijk ik terug op een fijn familiebezoek. Bijzonder om mijn nieuwe 

leefwereld te laten zien aan iemand die mij dierbaar is en ook samen te genieten van de adembenemende natuur hier in 

Albanië. Het was fijn om even uit te rusten van de maanden boordevol indrukken en de intensieve taalstudie.  Als ik terugkijk 

op het eerste half jaar in Albanië en alle veranderingen in gedachten eens langsga, dan word ik stil van alle zegeningen die 

er te tellen zijn. Ik deel ze graag met u! 

In de kliniek 
Inmiddels ben ik in de kliniek aardig ingeburgerd. De 

overeenkomsten met het werk wat ik in Nederland mocht doen 

zijn op één hand te tellen. In Nederland betekent ‘ingewerkt 

worden’ vooral dat je de handen uit de mouwen steekt. In 

Albanië betekent het vooral dat je op een stoel zit en toekijkt. 

Niet mijn favoriete bezigheid. 

 

De kliniek biedt naast de algemene zorg (denk aan 

huisartsenzorg, zwangerschapsbegeleiding, fysiotherapie, enz.) 

ook lymfoedeemzorg. Deze speciale zorg hebben de collega’s 

mij in de achterliggende tijd geleerd. Patiënten komen elke 

week naar de kliniek en ontvangen dan een uur lang één op één 

zorg. Om eerlijk te zijn heb ik mij in het begin vaak afgevraagd 

of ik in de kliniek wel op de goede plek was. Ik miste de hectiek 

van het werk in het ziekenhuis, maar zag ook nog niet zo 

duidelijk waar mijn kennis en kunde kan bijdragen. Wat is het 

dan een zegen dat ik dat niet hoef uit te vogelen, maar dat de 

Heere dat duidelijk maakt. Op het gebed gaf Hij mij mooie 

inzichten waar ik mee verder kan. Elke patiënt behandelen we 

een uur lang: wat een tijd en wat een gelegenheid om te zoeken 

naar ingangen om te spreken over het Evangelie. Wat een tijd 

om aandacht te besteden aan het mentale en geestelijke welzijn 

van de mensen die we mogen behandelen. En dat is nodig, 

want het overgrote deel van onze patiënten hebben te maken 

(gehad) met borstkanker. Sinds de Heere mij dat liet inzien, 

groeide ook het plezier en inmiddels kijk ik uit naar mijn 

werkdagen in de kliniek. Het vertrouwen tussen de Albanese 

collega’s en mij groeit steeds verder en inmiddels hebben ze 

een kwetsbare vraag durven stellen: help ons de stap te zetten 

om voor en met onze patiënten, maar ook met elkaar te gaan 

bidden. Ik zie er naar uit om dit samen te gaan doen, maar ik zie 

vooral uit naar wat de Heere op het gebed zal doen! 
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In de kliniek. Een speciale verband techniek oefenen. 

Met het bruidspaar en een groot deel van het ABC-team. 



Bid- en dankpunten 
 

Dankt u mee voor:  
• De fijne, veilige auto die ik heb 

kunnen kopen om het land te kunnen 

doorreizen en ook afgelegen dorpen 

kan bereiken. Dank mee voor de 

sponsors! 

• De voortgang van de taalstudie 

• De outreaches die we hebben 

mogen houden in Bitaj, Zvesdë, 

Savër en Berat 

• De plek die ik steeds meer mag 

innemen in de kliniek 

• Het verlangen van de collega’s om te 

bidden voor en met onze patiënten 

• Het fijne, gezellige en rijk gezegende 

kerkkamp (voor de jeugd van mijn 

thuisgemeente) afgelopen juli, waar 

ik bij mocht zijn 

• De fijne weken van vakantie, rust en 

bezinning 

 

 

Bidt u mee voor: 

• De patiënten die we mogen 

behandelen in de kliniek. Hun nood 

is vaak groot. Bidt ook voor het team 

dat hen behandeld. 

• De komende outreaches 

• Zegen over de verdere taalstudie 

• De procedure tot het verkrijgen van 

de licentie om in Albanië als 

verpleegkundige te mogen werken. 

Tot nu toe gaat dit moeizaam 

• De kwetsbare kerken hier in Albanië, 

ze hebben vele uitdagingen 

• Het vinden van een kerk waarbij ik 

mij kan aansluiten 

 

 

 

 

Outreaches  

Heeft u wel eens het gevoel gehad dat u een ansichtkaart binnenrijdt? 

Wanneer we op weg zijn naar een dorpje om een medisch spreekuur te 

houden, is dat wel het gevoel wat ik heb. Het drukke verkeer van de stad 

laten we dan achter ons en rijden de rustige dorpjes binnen. Waar in de 

stad de luxe auto’s aan mij voorbijflitsen, zijn het nu paard en wagen die 

we passeren. Eenvoudige huisjes, vriendelijke mensen die ons 

nieuwsgierig gadeslaan. Elke keer weer valt het grote contrast op. 

 

In het voorjaar hebben we vier outreaches mogen houden. Outreaches 

zijn de spreekuren die we met een team van de ABC-kliniek in Tirana 

houden in verschillende dorpen. De zomermaanden blijken geen goede 

tijd te zijn voor een outreach, maar in de komende tijd hopen we weer 

aanwezig te zijn in verschillende dorpen. Het team van de kliniek ziet er 

naar uit om tot zegen te zijn voor de mensen voor wie goede 

gezondheidszorg nauwelijks bereikbaar is. 

 

De outreaches roepen bij mij tegenstrijdige gevoelens op. Enerzijds 

maakt mijn hart altijd weer een huppeltje van vreugde en verwondering 

als we bezig zijn met een outreach. Dat we dit mogen doen en uiting 

mogen geven aan de bewogenheid van Jezus met mensen in nood…. 

Tegelijkertijd ben ik ook altijd weer uitgeput na zo’n outreach. In rap 

tempo trekt er veel nood voorbij. Mensen die zich niet gehoord en gezien 

voelen, honger lijden, geen vertrouwen hebben in de publieke 

gezondheidszorg van Albanië, schulden hebben t.g.v. een operatie die 

ze hebben ondergaan maar geen geld meer hebben voor de 

noodzakelijke medicijnen, mensen in rouw maar geen troost vinden, 

ziektebeelden die in Nederland prima te behandelen zijn maar in Albanië 

niet, mensen die eenvoudige hulpmiddelen nodig hebben (denk aan 

rollator, scootmobiel, enz.) maar deze niet hebben en zo kan ik nog wel 

even doorgaan. Dikwijls voel ik mij machteloos. Ik kan zo weinig 

veranderen aan de situatie. 

 

Zonder dat ze het doorhad gaf één van onze patiënten tijdens één van 

de laatste outreaches ons een bemoediging. Ze vertelde over het verlies 

van haar zoon en dat ze zich afvroeg waarvoor ze nog leefde. Maar, zo 

zei ze: ‘ik heb Jezus en dat is genoeg’. Wonderlijk om te zien dat Jezus 

Zelf voorgaat naar de dorpen. Als team volgen we Hem en Zijn 

voorbeeld. Ik voel mij dan wel machteloos, maar Hij is krachtig en doet 

boven mijn bidden en denken uit. 

  

Het leven is een geschenk om te 

delen, geen bezit. 
 

Henri Nouwen 

 

 

Net na de verhuizing liep ik Tirana een kantoor binnen. 
Het eerste waar mijn oog op viel… 

De tekst waarmee ik naar Albanië gezonden ben! 

Straatbeeld 



Gevraagd: tweedehands laptops en een vlog-sleutelaar! 
ISTL (International School of Theology and Leadership) is de bijbelschool in Tirana en partner van Fokusi. Één van mijn 

collega’s geeft daar les en begeleidt studenten. De school rust de studenten uit het hele land op theologisch vlak toe 

om hen vervolgens weer terug te zenden naar hun eigen kerken. Studenten komen naar de school in Tirana of volgen 

de lessen online vanaf andere locaties in het land. Hiervoor hebben ze een goed werkende laptop nodig. Niet alle 

studenten hebben de middelen om deze aan te schaffen. Daarom dit verzoek: heeft u een nog een goed werkende, 

tweedehands laptop in de kast liggen? Zou u dan aan de studenten van ISTL willen denken? Doe een berichtje en dan 

regelen we dat de laptop eerst op Urk en vervolgens in Albanië terecht komt. 

 

En nog een tweede verzoek. De verhalen vanaf het zendingsveld in Albanië deel ik nu d.m.v. nieuwsbrieven en 

berichten op social media. Wanneer de taalstudie minder nodig zal zijn en ik mij steeds meer zal richten op het 

eigenlijke werk zullen er ook meer verhalen en lessen zijn om te delen. Mijn TFC bedenkt volop ideeën om deze 

verhalen en lessen met jong en ouder te delen. Één van die ideeën is het maken van vlogs. Beelden maken is niet zo 

moeilijk, maar deze beelden verwerken tot een leuke vlog, dat is andere koek. Ik heb gemerkt dat het mij veel tijd kost, 

tijd die ik liever besteed aan mijn primaire taken hier in Albanië. Ben jij of ken jij iemand die graag videobeelden 

bewerkt? Vind je het leuk om mee te denken over de onderwerpen? Vind jij (of diegene die je kent) leuk om dit talent in 

te zetten voor Gods Koninkrijk? We komen graag in contact met jou en zien uit naar een fijne samenwerking, tot eer 

van onze goede God! 

 

 

 

 

 

   

Tijdens de outreach in Savër. 

Patiënt heeft ´byrek´ gemaakt voor mij. 

Mee met een thuiszorg. Met het medisch team voor de outreach in Berat. 



 

Wilma de Vries is in februari 2023 door de GZB en CGK Urk Maranatha uitgezonden naar Albanië. De uitzending 

wordt gesteund door de Hervormde gemeenten van Linschoten, Uddel, Genemuiden en de Bron op Urk. 

Wilma werkt voor Fokusi en voor ABC Health Center. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze 

nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw gebed, meeleven en financiële steun!  

 

Voor adreswijzigingen en overige informatie  

GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen 

T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl 

 

Colofon 

Vanuit het TFC 
Thuisfrontcommissie Hart(en)Zorg voor Albanië  

Wij als TFC kijken terug op een rustige maar zegenrijke periode, zoals u hierboven wel hebt gelezen. Als TFC hebben we de 

tijd genomen om elkaar beter te leren kennen en onze samenwerking verder te verstevigen. 

Toen ik mij voegde in het TFC voor Hart(en)zorg voor Albanië, dacht ik (door Wilma heen) anderen te kunnen helpen. Waar 

ik mij toen niet bewust van was, was dat ‘die anderen’ mij ook zouden helpen! Juist door het zien van de mensen in Albanië 

en het horen van hun ervaringen en lessen, helpen ze mij. Ze helpen mij om Gods leiding te zien in hele andere 

omstandigheden, ze helpen mij om bewust te zijn van al mijn luxe en daar dankbaar voor te zijn. Maar ze helpen mij ook om 

dichtbij God te blijven en bidden voor Gods Koninkrijk wereldwijd. Ik hoop de verhalen van hierboven u ook mogen helpen. In 

de tijd die komen gaat hopen we als TFC verder na te gaan denken hoe we de lessen en ervaringen uit Albanië voor u in 

Nederland tot zegen kunnen laten zijn. 

 

Hartelijke groet namens het hele TFC, 

Lisanne Romkes 

Contact 
E Wilma: wdvries@gzb.nl 

E TFC: tfc.hartenzorg@gmail.com 

T  00355 69 604 2118 

Instagram: @hartenzorgvooralbanie 

Facebook: Hartenzorg voor Albanië 

 

Postadres 
AEP KP 119 

Attn. Wilma de Vries (box92) 

ZIP 1057 Tirana 

Albania 

De dag na mijn verjaardag werd ik in de kliniek opgewacht door het team, met taart! 

mailto:tfc.hartenzorg@gmail.com

