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• Deze maand wil ik graag gebed vragen voor ‘Kisha e Krishtit Shpëtimtar (kerk van Christus de Verlosser) in 

Laç, een klein stadje. De kerk is klein en hecht. Dit echtpaar is toegewijd aan de gemeente, maar brengen 

daar ook veel offers voor. De gemeente heeft een trouwe kern en probeert op allerlei manieren de lokale 

gemeenschap te dienen. De gemeente is helaas ook kwetsbaar omdat veel werk op dezelfde schouders rust.  

 

Recent hebben ze het Fokusi-traject afgerond. Dankbaar mogen we terugzien op een jarenlang 

betrokkenheid, onderwijs, getuige zijn van het vele goede dat God gewerkt heeft in deze gemeente. Voor ons 

als Fokusi-team is het zoeken hoe we betrokken blijven op deze gemeente en bijstaan op de kwetsbare 

punten. Graag danken voor de trouw van de voorganger en de zegen op zijn werk die we mogen opmerken. 

Graag gebed voor deze kwetsbare gemeente en de weg die we zoeken om betrokken te blijven. 

 

• De kerkelijke situatie in Kosovo is totaal anders dan in Albanië, o.a. doordat Kosovo de islam een veel grotere 

en strengere rol heeft. De kerken zijn er sterk in de minderheid en hebben meer te maken met tegenstand uit 

de omgeving. Tegelijkertijd ben ik sterk onder de indruk van het energieke en het enthousiasme dat ze 

uitstralen. Wat mij opviel is dat er veel aandacht wordt besteed aan kinderen en jongeren, maar ouderen een 

wat vergeten doelgroep lijkt te zijn. Hierover zijn we met elkaar in gesprek geweest en dat heeft geresulteerd 

in een mooi plan. Vanaf komende maand hoop ik maandelijks twee dagen in Kosovo te zijn en in twee 

plaatsen (Vushtrri en Rahovec) zgn. ‘koffie-uurtjes’ te organiseren. Momenten met hopelijk een lage 

drempel, aandacht voor de ouderen, iets creatiefs en een boodschap uit de Bijbel. Bidt met ons mee dat de 

ouderen de drempel over durven te stappen en zo de boodschap van vrije genade zullen gaan horen! 

 

• Arjeta is een vrouw van 52. Jarenlang heeft ze in Rome gewoond en gewerkt, maar is teruggekomen om voor 

haar zieke ouders te zorgen. Haar vader is jaren geleden overleden en haar moeder ligt nu op haar sterfbed, 

waarbij ik betrokken ben. In de uurtjes waarin ik langskom voor begeleiding en controles, probeer ik er ook 

te zijn voor Arjeta. Alle familieleden zijn geëmigreerd, de buurt vindt haar maar raar omdat ze single en 

kinderloos is, werk heeft ze niet meer omdat haar moeder haar nodig had. Een eenzame toekomst grijnst 

haar tegemoet. Arjeta praat vaak over God, maar altijd als ‘eerste hulp bij ongeluk’. Zonde, belijden, 

vergeving en genade zijn onbekende begrippen voor haar. Bidt alstublieft mee voor Arjeta: om kracht voor 

deze zware weken en dat ze God werkelijk mag leren kennen Wie en zoals Hij is. Dank dat ze mij toe laat in 

haar nood en bidt mee om de juiste woorden in de gesprekken die we voeren. 

 

• Ook nog een praktisch gebedspunt: deze week start ik met de procedure voor een nieuwe 

verblijfsvergunning. Meestal is dat een kwestie van een lange adem en veel geduld. Graag gebed dat het mee 

mag vallen en er snel een nieuwe verblijfsvergunning voor een aantal jaar zal zijn. 

 


