Bekeren is je afkeren

van de zonde en je

toekeren naar Jezus
Christus.

Opdracht: zoek een mooie
platte steen en schrijf je

naam erop!

Kerkboekje

Zondag 25 april 2021 Hervormd Centrum

Je naam:
Schriftlezing: Openbaringen 2: 12 — 17

Thema: De hemelse Dokter ziet de gemeente
1. Wat gaat goed...?

2. Wat niet...?

3. Wat te doen...?

4. Wat wordt beloofd...?

Vragen bij de preek:
1.We horen dat Hij ‘een scherp zwaard heeft dat aan twee kanten snijdt’, wat betekent dat?

8. De overwinnaars krijgen twee dingen: (1) het verborgen manna en (2) een witte steen met

een nieuwe naam erop. Wat betekenen deze twee voorbeelden?




