NIEUWSBRIEF

SLeste /%%/z,

Vijf jaar bij Gave
Afgelopen januari was het alweer 5 jaar geleden dat ik bij Gave begonnen ben. Al mijn
ja-maars werden toen aan de kant geschoven door de tekst uit Jesaja 43 vers 6:
Weerhoudt niet! Breng Mijn zonen van ver en Mijn dochters van het einde der aarde.
Terugkijkend is erveel gebeurd. Met name het House of Joy initiatief is uitgegroeid van
4 naar totaal 9 House of Joy- locaties. Daarbij groeide ook het aantal lokale missionaire
veldwerkers en vrijwilligers, die vluchtelingen bezoeken op het azc en activiteiten voor
en met hen organiseren waarbij ook het evangelie wordt gedeeld. Dit alles ging niet
zonder slag of stoot: sommige potentiéle Houses of Joy vielen af terwijl anderen
locaties onverwachts in beeld kwamen.

Omwegen

Het House of Joy in Almelo is ondergebracht in cabines die staan op het terrein van de
Armeense kerk. Het heeft de nodige inspanningen gekost om het daar tot een mooi
plekje te maken. Maar helaas kan het contract niet verlengd worden door uitbreiding

van de Armeense kerk, waarvoor het terrein nodig is. Het team met vrijwilligers wil
graag verder. Er is nog zoveel te doen om asielzoekers te bereiken met het evangelie.
Bidt u mee voor een nieuwe locatie? We hopen door te kunnen met de Bijbelstudie,
taalles, crea café en openhuis. Heel blij zijn we met de komst van een nieuwe lokale
missionaire veldwerker voor het House of Joy in Arnhem. Maar helaas hebben we begin
januari te horen gekregen dat binnen het Leger des Heils er geen gelegenheid is om
volwaardig door te groeien tot een House of Joy. Daarom is er besloten om verder te
gaan met een People of Joy (voorheen werkgroep kerk vluchteling genoemd). In

februari hebben we de kerken van Arnhem mogen inspireren om aan te sluiten. Bidt u

mee voor een goede doorstart?

Omzien naar

Inmiddels ben ik op de helft van mijn studie Theologie en aangekomen bij de module
‘vieren en begeleiden.’ Dit betekent dat ik enkele bijeenkomsten ga leiden en kennis ga
maken met het pastoraat. Voor de vrouwenvereniging in Rijssen mocht ik tijdens een
bijeenkomst de Bijbelse lijn over vluchtelingen toelichten. En ben ik bij een
Baptistengemeente uitgenodigd om iets te komen delen over Ruth. En zo zal ik de
komende tijd nog meer bijeenkomsten invullen. Voor het pastoraat ga ik vluchtelingen
op het azc in Luttelgeest bezoeken en binnen mijn eigen gemeente pastorale
gesprekken voeren met gemeenteleden. Zo vanuit het indirecte contact naar het
directe contact ben ik benieuwd wat me het directe contact
gaat brengen.
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Een nieuwe start

Dankbaar zijn we dat na een Bus of Joy traject er een vaste locatie is gevonden voor
een House of Joy in Delfzijl. Daar heb ik de kersverse stuurgroep mogen ontmoeten.
En deze groep vergadert doorgaans op een maandagochtend 9u. Dus dat betekende
vroeg uit de veren om naar het noordelijk puntje van Nederland te gaan. Inmiddels is

het pand ingericht en bijna klaar voor gebruik.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en ondersteuning!
Anita Eenkhoorn
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