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het werk van AnitaGave

Woord van de penningmeester
Hartelijk dank voor uw/ jouw betrokkenheid op het werk van Anita

Eenkhoorn. We zijn blij dat u eraan mee kan werken dat vluchtelingen
gezien en geliefd worden. De manier waarop u, uw betrokkenheid kan uiten

gaat wat veranderen, daarom dit bericht. Tot nu toe kon u, uw giften
overmaken naar een los bankrekeningnummer van de achterban. Binnenkort
verdwijnt het bankrekeningnummer van de achterban. Hoe kunt u vanaf nu

het werk van Anita financieel ondersteunen?

- Incasso via www.gave.nl/anitaeenkhoorn
 - Eenmalige gift via www.gave.nl/anitaeenkhoorn

New life
Na een jaar van opzetfase mochten we in september een startbijeenkomst houden in

het House of Joy Deventer. Daar ontmoette ik vrijwilligers van verschillende activiteiten
en deelde Gods missie, de visie van Gave en de kaders van het House of Joyconcept.
Het is mooi om te zien hoe een enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van een

lokale veldwerker een New life naaiatelier voor vrouwen, taalles in actie voor mannen en
vrouwen, inloopochtend en een Al Massira cursus ontplooid heeft. Na de overhandiging

van het startpakket is er een begin gemaakt met de toerusting.

Een gouden greep zo noemde een vrijwilliger het House of Joy toen ik op bezoek
kwam in Amersfoort. We blikten terug op de opzetfase, genoten van de warm
ingerichte ruimte en zochten een bijbel uit in de halflege bible box voor een

Afghaanse vluchteling. Ik nam haar tips en tops mee en ging naar het volgende
interview. Wat ging goed en wat kon beter?

Beste  l ezer ,

Taalles in Deventer
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- Zelf overmaken naar NL85 INGB 0006 9900 56 t.n.v. stichting Gave t.b.v.
Anita Eenkhoorn.

 Het is belangrijk dat u de naam van Anita vermeldt, zodat de gift specifiek
gebruikt wordt voor het werk van Anita. We hopen dat we kunnen blijven

rekenen op uw steun.

 Met vriendelijke groet,
 Lennart Hofland

Studie
Om mijn werk bij Gave meer handen en voeten te geven, ben ik eind

augustus gestart met de HBO-deeltijdstudie theologie aan de CHE in Ede.
Met name de combinatie diaconaal en missionaire presentie trekt mijn

aandacht. Hoe kunnen we als kerk in de samenleving voorhoven creëren
voor hen die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met het evangelie: 

De goede boodschap. En hoe brengen we deze boodschap?
 Inspiratiebron en lees tip: Welkom in de voorhof van David van der Meulen

Agenda
D.V. 1 december Koekactie

D.V. 8 december Samen de maaltijd delen met vluchtelingen in het
Hervormd Centrum te Genemuiden inloop 18:00u aanvang 

18:30u – organisatie werkgroep kerk & vluchtelingen Genemuiden



Nog geen donateur? Kijk eens op
www.gave.nl/anitaeenkhoorn 

Emailadres: abcanitaeenkhoorn@gave.nl
Rekeningnummer: NL85 INGB 0006 9900 56
t.n.v. Stichting Gave tbv- Anita Eenkhoorn

Telefoonnummer: 0651631109
Webpagina: www.gave.nl/anitaeenkhoorn

Gebed gevraagd
Te midden van een nieuw ontstaan conflict, ditmaal in Israël, moest ik

denken aan Psalm 122:7 Bid om de vrede van Jeruzalem. Met de vrede van
Jeruzalem bidden we ook indirect voor de vrede van de volken die zullen
optrekken naar Jeruzalem om God te aanbidden zoals in Zacharia staat
aangegeven. Ik hoorde van een vrijwilliger, die elke maandagavond veel

Iraniërs aan huis ontvangt voor een maaltijd en bijbelstudie, dat wanneer zij
tot bekering komen, ook hun houding tegenover Israël veranderd. Ook

vertelde hij dat vrouwen in Iran ondergrondse kerken leiden. Juist in dit land
wat een bolwerk schijnt te vormen tegen Israël is een opwekking gaande.

De Geest is in beweging. Bid u mee voor de vrede van Jeruzalem?

Startpakket House of Joy

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en ondersteuning!
Anita Eenkhoorn


