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House of Joy Almelo
Na Amersfoort en Deventer is ook het einde van de opzetfase van het House of Joy in
Almelo in zicht. Sinds maart 2023 is er een groep enthousiaste vrijwilligers ontstaan. 

Zij organiseren openhuismomenten met kledingverkoop, taallessen en
Meet & Eat-avonden. Ook kon er ruimte geboden worden aan een bijbelstudiegroep
die niet meer op het azc incognito bij elkaar konden komen vanwege de verbouwing
die het azc ondergaat. Tijdens een kerstviering waren er veel bezoekers en mocht de

kerstboodschap verteld worden.

De zendeling die bekeerd moest worden
Voor mijn studie theologie las ik het boekje "Anders leren kijken: moslims leren 

kennen, begrijpen en bereiken " (Jabbour et al., 2011). Het boekje gaat over onze
houding als christenen ten opzicht van moslims. En heeft me diep geraakt te midden
van de verkiezingsuitslag en de verdeelde meningen rondom de spreidingswet. Het

boek geeft ook een verrassende eyeopener weer over Jona. De essentie van het verhaal
van Jona, zo schrijft de schrijver, zijn niet de mensen in Ninevé, maar gaat over de

zendeling die bekeerd moest worden. Het lezen waard!
 

Quote Jan Pieter Mostert, directeur Gave:
 " Laat je nooit beroven van je christelijk gastvrijheid. Dan zullen er wonderen

gebeuren."

Beste  l ezer ,

Kerstviering in Almelo 
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Nieuw ABC-lid
Even voorstellen: Ik ben Erwin Visser en
geboren in Vierhouten. Nu inmiddels 25

jaar woonachtig in Genemuiden en
getrouwd. Ik heb 3 dochters. Ik wil mij
gaan inzetten voor stichting Gave om
meer donaties te werven, zodat wij dit

werk voor de vluchtelingen kunnen
voortzetten. Iedereen heeft recht op een
veilig thuis, zonder onderdrukking, oorlog
of geweld en op deze manier hoop ik mij

steentje bij te dragen.

Samen de maaltijd delen
Tijdens de maaltijd met vluchtelingen afgelopen
december in Genemuiden vertelde pastor Hany

de kerstboodschap in het Arabisch. Hij legde
uit dat Jezus meer is dan een profeet en hij het

vlees geworden Woord is. En vooral wat dat
inhoud. Bezoekers kregen een mooie

boodschap als attentie mee. Binnenkort gaan
pastor Hany en ik samen met de werkgroep

kerk & vluchtelingen Genemuiden in overleg of
we meer kunnen betekenen voor de 

Arabisch-taligen binnen Zwartewaterland.

Gebed gevraagd
Het opzetten van het House of Joy in Ter Apel begon positief. Rond de zomer liep
het echter steeds moeizamer omdat vanuit de omgeving er ernstige zorgen waren
voor overlast. Hierdoor was er lokaal beperkt draagvlak voor dit initiatief. Daarom
hebben we eind vorig jaar moeten besluiten voorlopig niet verder te gaan op deze
locatie. Samen met de lokale betrokken kerken oriënteren we ons op de verdere

toekomst van een House of Joy in Ter Apel. Het is zeker de wens dat we juist in Ter
Apel tot zegen voor de vluchtelingen kunnen blijven. Het echtpaar dat vanuit Gave
betrokken was bij het House of Joy blijft zich samen met lokale kerken inzetten voor

de vluchtelingen in Ter Apel. Wilt u voor het werk van dit echtpaar en de kerk
(blijven) bidden?

Agenda
D.V. 23 maart Gave-dag ''Goed volk!''

D.V. 23 oktober Thema-avond ''De moslim in ons midden''
     door Dr. Bernhard J.G. Reitsma, hoogleraar kerk en theologie met 

als aandachtsveld islam



Nog geen donateur? Kijk eens op
www.gave.nl/anitaeenkhoorn 
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Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en ondersteuning!
Anita Eenkhoorn

Goed Volk!
Dat is het thema van onze Gave-dag op zaterdag 23 maart in Amersfoort. Voor iedere
christen die betrokken is bij vluchtelingen, of hierin geïnteresseerd is, is dit dé dag in
het jaar boordevol inspiratie, praktijkgerichte seminars en ontmoeting. Nieuw is het

trainingsprogramma voor kinderwerkers en ontmoetingsmoment voor Connect Us- en
House of Joy-vrijwilligers. Meld je aan via www.gave.nl/gave-dag-2024 om zeker te

zijn van een plek.

De moslim in ons midden
Hartelijk dank voor uw ondersteuning en interesse! Graag hoop ik u en andere

geïnteresseerden te ontmoeten tijdens de thema-avond op 23 oktober, die zal gaan
over de moslim in ons midden. In de volgende nieuwsbrief hoop ik u daar meer over

te vertellen als ook de locatie en tijd te vermelden. Voor nu save the date!

http://www.gave.nl/gave-dag-2024

