


LEER & LEEF?

Dit boekje wil je helpen om goed en
echt te leven.

Echt leven is het leven dat je krijgt
door geloof in de Heere Jezus. Hij
geeft zelfs eeuwig leven, bestand
tegen alles!

Geloven gaat niet vanzelf, je moet
en mag het leren! Telkens weer

en telkens méér. Onder andere op
catechisatie.

Vandaar dus dit catechisatieboehje:

Leer § Leef!

INMOUD

LEVEN MET GOD
) GROND ONDERJE VOETEN - 3
7 KAN GOD ER WAT AAN DOEN? -+ 7
$ HET AVONTUUR MET GOD - 11
4 HET LIJDEN IS NIET GODS SCHULD! ---- 15
5 WONDEREN BESTAAN! - 19

&

LEVEN ENDOOD
¢ HETIS GOED OM ER TE ZIN - 23
7 ALS IEMAND STERFT.. - 27
8 LICHAMELIJK IN DE HEMEL - 31

RELATIES
9 JE BENT GEEN KIND MEER - 35
J0 HET IS GOED OM TE TROUWEN ---- 39
I VERSCHILLEN DOEN ERTOE ---- 43
)2 GELOVEN IN SEKS - 47

KERK, GEMEENTE EN ISRAEL
43 HOE GOD DE KERK ZIET ---- 51
14 00K MEVROUW DONKERKANT HOORT ERBIJ -+ 55
)5 DANKEN VOOR AMBTSDRAGERS -+ 59
06 GOD ISISRAEL NIETVERGETEN - 63







MINIPREEK

‘EEN BREEKBARE ZIEL

Je hoeft je niet te schamen als je nog nooit van hem
gehoord hebt, maar de dj Tim Avicii was in zijn leven
ontzettend populair. Hij speelde wereldwijd voor bom-
volle stadions en dancefestivals. Hij had de status van
gen megaster, met een vermogen van 22 miljoen euro.

Toch was het voor hem niet genoeg om te overleven: in Z m .

april 2018 pleegde hij zelfmoord. “Hij was een zoeker’,

zei 7ijn familie, ‘een breekbare artistieke ziel die zocht VAM UE pRAkT"] k :

naar antwoorden op existentiéle vragen’

\

In dit stukje gaat het er niet over of zijn muziek goed
of fout was, dat doet er nu even niet toe. Waar het om
gaat, is dat je blijbaar ‘alles’ in je leven hunt hebben

wat je maar kunt wensen en toch niet gelukkig zijn.
Avicii was populair, rijk en succesvol en toch miste hij
wat. Het is wat de Heidelbergse Catechismus in de aller-
eerste vraag ‘troost noemt. Je kunt het ook ‘houvast’
noemen, of ‘grand onder je voeten’. Blijkbaar geven
succes en rijkdom, als het erop aankomt, niet de troost
die elh mens nodig heeft.

We zijn allemaal ‘breekbare zielen’; en hopelija - net als
Avicii - allemaal zoekers. Of Avicii het uiteindelijk toch
nog gevonden heeft, weten we niet. Wat wij wél weten,
i waar we het moeten zoeken. Jouw enige troost is
dat je niet van jezelf bent, maar van Jezus Christus, die
met Zijn bloed voor je zonden heeft betaald en je vit

de macht van de duivel heeft verlost. Hij is de Enige die
jouw gebroken ziel kan en wil helen! Geloof je dat?
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Qotroost loworn en slowusor
DRIE KERNWOORDEN:

* ellende - berouw over de zonde
* verlossing - geloof ifijezus

% dankbaarheid voor die verlessing

VERSTANDIG OF DWAAS

Volgens de Heere Jezus hun je op twee manieren in het leven staan:
verstandig of dwaas. Een verstandig mens zoekt houvast, een dwaas mens
vindt dat niet nodig. Lees maar in Mattheiis 7:24-28. Bedenk daarbij dat
die dwaze man zichzelf natuurlijk helemaal niet ‘dwaas’ vindt. Hij zal vast
zijn redenen hebben om op zijn eigen manier te bouwen.

Stel je voor dat zowel de verstandige man als de dwaze zich moest verant-
woorden voor zijn omgeving: waarom bouw je op deze manier?

a. Welke redenen zou de dwaze man genoemd hunnen hebben om zijn huis
op zand te bouwen? (Denk aan kritische vragen die aan hem gesteld
zouden kunnen worden en bedenk mogelijke antwoorden.)

b. Bedenh redenen die de verstandige man gehad zou kunnen hebben om
zijn huis op de rots te bouwen. (Denk weer aan kritische vragen die aan
hem gesteld zouden kunnen worden en bedenk mogelijke antwoorden.)

c. Probeer deze redenen toe te passen op de vraag waarom iemand wel/
niet luistert naar de woorden van Jezus.
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LEREN var do badiie

HEIDELBERGSE CATECHISMUS - ZONDAG 1

3 VRAAG 1

2 Wat is je enige troost in leven en sterven?

: HOMETRAIMER

5’ Als er één vraag en antwoord van de Heidel- AN_TWO,ORD E s

» ; - . . Mijn enige troost is, dat ik niet van me zelf ben, maar van

o bergse Catechismus is die het waard is om uit ; i % 5

ﬂ h . Jezus Christus. Hij heeft met zijn bloed voor mijn zonden

3 et hoofd te leren, dan is het de eerste. Doe e A x

= dat dus maar. Je zult er geen spijt van krijgen! betaald en mij uit de macht van de duivel verlost. Hij bewaart
' ' mij, zodat zonder mijn Vader geen haar van mijn hoofd valt.
g Alles wat Hij doet, is goed voor mij. Hij verzekert mij door de
r'j Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt dat ik Hem mijn

leven lang wil dienen.

VRAAG 2

Wat is er voor nodig om getroost te leven en te sterven?
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ANTWOORD

Drie dingen:

1. dat ik mijn ellende ken en berouw heb over mijn zonde,
2. dat ik geloof inJezus die mij van mijn ellende verlost,
3. dat ik de Heere voor mijn verlossing dankbaar ben.

Als wij leven, leven wij voor
de Heere en als wij sterven,
sterven wij voor de Heere. Of

wij dan leven of sterven, wij zijn

van de Heere.

Romeinen 14:8
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MINIPREEK

MOEILIJKE VRAGEN

Stel, er gebeurt iets heel ergs in je leven: je verkering gaat uit, een fa-
milielid wordt ernstig ziek, of jullie huis brandt af. Wat doet dat dan met
je geloof? Heb je daar in zo'n situatie iets aan, of komen er alleen maar
grote vragen in je op? ‘Waarom heeft God dit toegelaten?’ ‘Waar is Hij?

Er zijn mensen die zeggen: ‘God heeft er niks mee te maken als er erge
dingen gebeuren. Hij kan er niks aan doen!’ Geloven betekent volgens
hen in zo'n situatie dat je mag weten dat God bij je is. Hij wil je troosten.
Meer niet! Als het erop aankomt, is dat natuurlijk wel wat magertjes.
Want als God niet kon voorkomen dat je verhering uitging, dan heeft het
ook geen zin om te bidden om een nieuwe vriend(in)! Als God er niks aan
kon doen dat iemand ziek werd, waarom zou je dan bidden om genezing?

Bidden heeft alleen zin als we geloven dat God ons leven in Zijn hand
heeft. Dat is aan de ene kant best moeilijk, want waarom heeft Hij dan
niet voorkomen dat jullie huis in vlammen opging? Moet je Hem er dan
niet de schuld van geven? Dat zijn moeilijke vragen, waar we in les 4
verder op ingaan. Voor nu alvast: nee, dat God ons leven leidt, betekent
niet dat het Zijn schuld is als er erge dingen gebeuren.

Dat God ons leven in Zijn hand houdt, betekent wél dat alles wat er
gebeurt op de één of andere manier een plaats krijgt in Zijn plan met
jou. Of inieder geval: dat je niet bang hoeft te zijn dat er door die erge
dingen een hink in Gods kabel is gekomen. Het loopt Hem echt niet uit de
hand. Ook in dat erge zorgt Hij voor jou. Hij is machtig genoeg om zelfs
daaruit iets goeds te laten voortkomen.




DE BEKENDSTE PSALM

Misschien wel de bekendste psalm is Psalm 23. David schrijft daarin
over zijn vertrouwen op God, ook als er erge dingen gebeuren.

a. Onderstreep minstens vijf zinnen waaruit blijkt dat David erop
vertrouwt: God kan mij helpen!

b. Welke zin vind je het mooist? Waarom?

c. Welke vraag zou je naar aanleiding van deze psalm aan David willen
stellen over Gods (al)macht?

d. Wat zou David daarop geantwoord Runnen hebben?
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HOMETRAINER

Bedenk minstens drie voorbeelden uit je eigen
leven waarin bleek dat God machtig is om in
te grijpen als er iets naars gebeurt, eventueel
op het gebed. Of als je ze niet kunt bedenken,
vraag ze dan aan anderen.

De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien;
Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig;

laat de werken van Uw handen niet los.

Psalm 138:8
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LEREN vor de tradilie

HEIDELBERGSE CATECHISMUS
ZONDAG 46

VRAAG 120

Waarom heeft Christus ons bevolen om
God onze Vader te noemen?

ANTWOORD

Om direct in ons hart te bewerken dat we kinderlijk,
eerbiedig vertrouwen dat God om Jezus’ wil onze Vader
is. Hij zorgt oneindig veel beter voor ons dan aardse
vaders en moeders ooit Runnen doen.

VRAAG 121

Waarom zegt Christus er bij: Die in de
hemelen zijt?

ANTWOORD
Hij leert ons daardoor niet te lein over Gods majesteit

en almacht te denken en alles wat wij nodig hebben
van Hem te verwachten.




